Dienst op Eerste Pinksterdag, 24 mei 2026, in de kerk van Oudleusen

Voorganger: ds. Freek Schipper
Muzikale medewerking: Rianne Wennemars en Christine van den Brink — gitaar en zang
Cor Akkerman — orgel

“De vonk die overspringt” staat er in een bekend pinksterlied. Dat is een prachtig beeld voor wat de
Heilige Geest doet, zeker als je nagaat wat ervoor nodig is om een vonk te laten overspringen. Soms
horen mensen jaren achter elkaar de mooiste bijbelverhalen en de prachtigste geloofswaarheden,
maar die krijgen pas betekenis als het vonkt en ze diep geraakt worden. Dan snappen ze niet alleen
met hun verstand dat het ook over henzelf gaat, maar begint het hart te gloeien. Rianne en Christine
dragen er toe bij dat de vonk bij ons over kan springen met hun muziek — onder meer met een zelf
geschreven lied!

¢ Welkom en mededelingen

e Lied 672: 1 en 7 [Kom, laat ons deze dag...]

¢ Bemoediging en groet

e Christine zingt: Nearest — Jezus maakt ons in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan duidelijk
dat onze naaste niet iemand is die dezelfde afkomst of overtuiging heeft als wij, maar de mens die op
onze weg komt. Neem jij het op voor de kwetsbare mensen, wie ze ook zijn? Voor wie leef jij? Er kan
alleen vrede komen als we beseffen dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel.

e Gebed om vergeving

e Woord van vrijspraak

o Gesprek met de kinderen

e Lied 683: 1, 3en4 [tlisfeestvandaag, tis pinksterfeest]
e Gebed

¢ Rianne en Christine zingen: Laat het huis gevuld zijn en Spreek Heer
e Lezing van Handelingen 2: 1 t/m 13

¢ Rianne en Christine zingen: De wind steekt op

e Lezing van gedeelten uit het vervolg van Handelingen 2
o Lied 687 [Wij leven van de wind; 3 verzen]

¢ Verkondiging

e Lied 675: 1 [Geest van hierboven]

¢ Rianne en Christine zingen: Eén vonk is al genoeg

e Gebed

e Inzameling van gaven

e Lied 675: 2 [Wat kan ons schaden?]

e Zegen



